
Verhaal lezen   

 

salomé wordt wakker.  
ze gaat vandaag naar 
school. 

 

mama maakt arepas.  
“eet vlug je ont-bijt’ ‘je 
moet naar school’ 
salomé loopt naar de 
deur en valt.  
mama zingt een lied.  

 

juf vertelt over een 
vogel.  
een vogel met grote  
vleu-gels.  
salomé vertelt over de 
jaguar.  
een jaguar heeft een 
grote kop.  
 



 

in de tuin staat don 
alfonso.  
hij praat over zaden, 
noten.  
salomé kent zwarte 
maïs. 
 

 

salomé zoekt in de tuin. 
ze zoekt zaden, noten, 
takken.  
ze stapt op blote 
voeten.  
 

 

 
in de klas maakt salomé 
een mandala.  
salomé legt een witte 
bloem.  
“de mandala lijkt op de 
zon.” 
 



 

 
isis deelt het fruit.  
salomé eet een 
banaan.  
 

 

het is speel-tijd.  
salomé speelt met een 
stok en bal.  
isis en karin helpen 
salomé. 

 

salomé verft de tuin en 
een bloem  
salomé is fier.  
ze toont haar werk aan 
papa. 
 

 

de school is gedaan.  
salomé is blij.  
ze praat met papa over 
de school.  
 

 


